Verlangen

“als je een schip wil bouwen,
Roep dan geen mensen bij elkaar
Om hout te verzamelen,

Het werk te verdelen

En orders te geven.

Maar roep eerst in mensen
Het verlangen wakker
Naar de uitgestrekte , eindeloze zee”

Deze woorden van Antoine de Saint Exupéry vestigen onze aandacht op die
bijzondere drijfveer in ons leven: Verlangen. Het zorgt ervoor dat je net die
stap extra zet om je doel te bereiken. Dat je kunt en mag dagdromen van
lets dat je graag zou willen verwerkelijken in je leven. Dat je niet geleid
wordt door een andere uitspraak: “tussen droom en daad staan wetten in
de weg en praktische bezwaren”. Verlangen geeft ons hoop en uitzicht
zonder dat wij meteen ons doel in zicht hebben.
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